
In de Week gelegd 20-24, 12-05-2024, Als een bloem niet bloeit … 

Handelingen 1,15-17.20a.20c-26; I Joh.4,11-16; Johannes 7,11b-19 

 

‘Als een bloem niet bloeit, doe dan wat aan de omgeving, niet aan de bloem’, stond op 

de Gerarduskalender, 30-04-‘24. Zou die metafoor ook gelden voor de wijk Utrecht-

Overvecht, waar jongeren zich tegen politie en boa’s keerden? Zij gooiden met eieren 

en aanstekers, stichtten brand en vernielden bushokjes. Burgemeester Dijksma stuurde 

de ouders van deze ‘bloemen van kinderen’ een brief waarin zij hen aansprakelijk stelt 

voor de schade (Tel.04-05-2024). Zij wil met hen in gesprek, over het gedrag van hun 

‘spruiten’, dat meer weg heeft van woekerend onkruid dan van ‘sweethearts’ 

(‘duizendschonen’).    

 

Het is van alle tijden dat mensen ontsporen. Volgens de Bijbel een gevolg van de misstap van 

de eerste mensen in het Paradijs. Sindsdien stapelen wij fout op fout en wringt het kwaad  zich 

overal binnen. Dat gebeurde zelfs in de vriendengroep van Jezus, waar Judas Iskariot de gids 

werd van hen, die Jezus gevangen namen. De leerlingen van Jezus kozen toen een ander in zijn 

plaats, om de tuin van het geloof tot bloei te brengen, Mattias. Zijn naam betekent: geschenk 

van de Heer, geen eigenschap maar een ópdracht. Die geldt ons allen.  

 

In de tweede lezing horen we hoe deze opdracht uit te voeren. De apostel Johannes zegt 

hierover: omdat God ons heeft liefgehad, moeten wij elkaar liefhebben. God stuurde zijn zoon 

Jezus als de heiland, die onze wereld heel maakt. Jezus herstelt onze levens door ons zijn 

Geest te schenken. Zo kan de wereld een tuin worden voor alle bloemen. Daar  moeten wij 

wel aan wérken, in de woorden van Voltaire: ’Il faut maintenir son jardin’, onderhoud je tuin!  

 

In het evangelie bidt Jezus tot God: Maak de mensen één, zoals wij één zijn. Ik heb de mensen 

Uw woord meegedeeld; maar de wereld haat hen omdat zij niet van deze wereld zijn. 

Bescherm de mensen tegen het kwaad, wijd hen toe aan uw waarheid en maak hen één.  

Als een bloem niet bloeit, moeten wij ook naar de omgeving kijken. 

Onze ‘bloemen’ ontluiken in de tuin van ons hart. Dat is de omgeving 

die mede het milieu waarin wij leven, bepaalt. Gods Woord, de Blijde 

Boodschap van Jezus, biedt inspiratie tot een vruchtbaar bestaan, 

waarin wij elkaar tot vreugde mogen zijn, van Utrecht-Overvecht tot 

over heel de aarde. Dan hoor je overál: ’Bedankt voor die bloemen!’                  


